Toevallig Gevallen

Hendrik (Henk) Stip

26 maart 1924, Oude Niedorp
716 maart 1945, Bremen

Station Noord-Scharmwoude

Het gezin Stip is verhuisd van Oude Niedorp naar de Laanweg in Noord-Scharwoude,
want vader Stip werkt op station Noord-Scharwoude. Dat station ligt een stuk buiten het
dorp, nabij het Niedorper Verlaat, maar de spoorwegen hebben dit station toch naar
Noord-Scharwoude vernoemd. Jarenlang stapten Langedijkers daar op de trein richting
Schagen of Alkmaar en verder. Dat het gezin op de Laanweg is gaan wonen zal bewust
gekozen zijn, want het is van het woonhuis maar een klein stukje lopen naar het station.
In 1938 is dit station trouwens gesloten, maar het wordt vanwege de oorlog in juni 1940
weer geopend en het blijft open tot 1947.

Zoon Henk Stip, geboren in 1924, moet een grappige jongen met veel fantasie zijn
geweest. lemand die allerlei leuke dingen bedacht voor de buurt en de boel echt aan de
gang kon brengen.

Gekomen op een leeftijd om te gaan werken is hij in dienst getreden van de kistenfabriek
van Dirk Blom op de Handelskade. Op een mooie groepsfoto bij de firma Blom zien we
de jonge Henk staan.
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Henk aan het werk bij de timmerfabriek van Dirk Blom op de Handelskade
V.in.r.: Kleinbekman - Dirk Blom - 2 - Wissink - Piet Blom - Wissink - Henk Stip
ittend: W. de Boer
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Slachtoffers van de Arbeitseinsarz,

Opgeroepen voor de arbeidsinzet

Henk bereikt in de ootlog de gevaarlijke leeftijd waarop je voor de arbeidsinzet naar
Duitsland gestuurd kan worden. In 1942 wordt hij achttien jaar en inderdaad moet hij
zich op een gegeven moment melden. Wanneer hij exact is vertrokken en hoe het hem is
vergaan in Duitsland is nooit duidelijk geworden. Wel is bekend dat er vergeefs wordt
gewacht op zijn terugkeer na de bevrijding in mei 1945. Die onzekerheid duurt niet lang.
Eind juni 1945 komt er bericht van het “Nederlandsche Roode Kruis”.

Henk is in Bremen overleden aan longontsteking.

Bericht van het “WNederlandsche Roode Kruis”

Dit eerste overlijdensbericht spreekt nog van begin april 1945. Veel later volgt een
officieel overlijdensbericht over hem. Burgemeester Schelhaas schrijft op 8 januari 1947
in een brief: “Dat alhier onlangs bericht is ingekomen, dat op 16 maart 1945 te Bremen-Centrum in
Duitschland is overleden Hendrik Stip”.
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